
Wat is de essentie van de vrijmetselarij? 
 

Zoeken we niet te veel het comfort van het ontmoeten van gelijk denkenden en zijn we te ver verwijderd van het 
basisconcept van “the Center of Union”? Is er voldoende aandacht voor de diversiteit in de Vrijmetselarij? Welke rol 
speelt of wil de Vrijmetselarij spelen in Europa, in de wereld? Al deze vragen zijn na 300 jaren maçonnerie nog zeer 
actueel en behoeven verdere reflectie en debat, niet alleen onder vrijmetselaars maar ook onder niet-vrijmetselaars.  

Vandaag zijn er miljoenen vrijmetselaars over de gehele wereld begaan met het zoeken naar zichzelf en de ontmoeting 
van de anderen. Ze komen samen om het over waarden, levenskeuzes, mens-zijn en de zin van het leven te hebben 
over generaties en culturen heen.  Hierbij wordt via symbolen en rituelen gewerkt, maar los van dogmatische systemen: 
symbolen en rituelen zijn vrij interpreteerbaar en worden ingevuld door elke individuele vrijmetselaar in zijn/haar eigen 
verhaal van zoeken en ontwikkelen.  

De vrijmetselarij is ook een initiatiek genootschap, dat wil zeggen dat de vrijmetselaars stapsgewijs in steeds diepere 
kennis of symbolen worden ingewijd, door opeenvolgende rituele initiaties, en zo steeds meer zichzelf vinden. Een 
andere belangrijke waarde is het “Center of Union”. De eenheid in verscheidenheid, niet van gelijk denkenden maar 
van zoekenden in alle mogelijke richtingen en over alle grenzen heen. Het internationale samenwerken behoort aldus 
tot een van de pijlers van de vrijmetselarij, en zowel de objectieven als de invulling worden kritisch besproken.   

Leo Apostel stelde het zo: “Wat kan er mensen met verschillende persoonlijkheden, ideeën, opvattingen 
samenbrengen en bovenal samenhouden? Misschien is dit wel wat er bedoeld wordt met het geheim van de 
vrijmetselarij…”  

 

Bericht van een lid van de GLFB-VGLB tijdens de viering van de 300ste verjaardag van de Constituties van Anderson 
(1/10/2023)  

Deze Constituties zijn een van de fundamentele teksten van de universele vrijmetselarij. Al in 1723 pleitten ze voor de 
vereniging van alle mensen, ongeacht hun religie, filosofische overtuiging of afkomst, "waarbij aan ieder zijn eigen 
mening wordt overgelaten". Op deze manier, zeiden ze, "wordt de vrijmetselarij het centrum van de eenheid en het 
middel om ware vriendschap te smeden tussen mensen die eeuwig ver van elkaar verwijderd hadden moeten blijven". 


